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Istentiszteleti rendtartás – Orde van de dienst, 2021-05-23, Pünkösd I. napja, 
Zwolle 

Üdvözlés - Welkomstwoord 

Előfohász, apostoli köszöntés – Votum en groet 

Ének, zingen: - Mint szarvas hűs vízforrásra (Als een hert…, Opw. 281) 2. oldal (zie 

achterzijde) 

Lectio: János 4: 4-26 Schriftlezing: Johannes 4: 4-26 

 Bűnvallás és feloldozás - Verootmoediging en genadeverkondiging 
 

 Ének – zingen – MRÉ 42: 4 – Sebessége árvizednek / Psalm 42: 4 – Zie, 

gekerkerd in verlangen 

Prófétai ima – Gebed om verlichting met de Heilige Geest -  

Ének – Zingen voor de prediking: MRÉ 246, Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét: 

1, 3 / Nu bidden wij de Heilige Geest (LvdK 241): 1, 3 

Igehirdetés - Preek in het Hongaars: János 4: 14 – Örök életre buzgó víz forrása 

(samenvatting in het Nederlands)  

 Ének, Zingen: MRÉ 463: 1, 2 – Aki értem megnyíltál – Joh de Heer 334: 1, 2 – 

Rots der eeuwen 

 Úrvacsora szereztetési igéje – Inzettingswoorden Heilig Avondmaal 

 Apostoli hitvallás – Apostolische geloofsbelijdenis 

 Úrvacsora – Heilig Avondmaal - közben a gyülekezet énekel: MRÉ 262: 1-4 – 

Megterítve áll előttünk a szeretet asztala. 

 Imádság – Mi Atyánk – Gebed, Onze Vader  

Adakozásra való felhívás, aankondiging van de collecte – deze vindt plaats bij 

de uitgang. 

 Ének - Zingen: Isten, élő Lelke, jöjj, Áldva szállj le rám (MRÉ 250)  /Geest van 

God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij  

Áldás- Zegen: 

Nemzeti imádságunk, a Himnusz. (MRÉ 346) --- Het Hongaarse Volkslied. 
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1. Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem Rád, Vágyódom az élő Isten után, hogy 
mehessek Hozzá. Mért csüggedsz el, én lelkem, hisz pajzsod Ő és támaszod! Bízz az Úrban, mert 
karja megszabadít, s hálával áldozol! 

 
2. Örvénylő vizek árja sodor egyre, elfog a félelem, Szétfoszlott a remény, de nem feledem: hű az én 

Istenem! Mért csüggedsz el, én lelkem, hisz pajzsod Ő és támaszod! Bízz az Úrban, mert karja 

megszabadít, s hálával áldozol! 

 
1. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. U alleen kunt mijn hart 

vervullen, mijn aanbidding is voor U. U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. Aan U alleen geef ik 
mij geheel. U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U. 

 
2. U bent meer dan goud en zilver, U de bron van mijn bestaan. U alleen schenkt echte blijdschap, ja 

met U wil 'k verder gaan. 
U alleen bent mijn kracht, mijn schild, aan U alleen geef ik mij geheel. U alleen kunt mijn hart 
vervullen, mijn aanbidding is voor U. 
 

 
 

1. Geest van God, maak in dit uur al Uw kind’ren vrij, Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het 

ook aan mij. Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk 

het ook aan mij. 

2. Geest van God, vuur mij steeds aan met Uw liefdegloed, dat mijn elven nieuw zal zijn, rein door 

Jezus’ bloed. Was mij, sterk mij, help mij, troost mij. Dat mijn leven nieuw zal zijn, rein door Jezus’ 

bloed. 

 
 

 

 


