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• Köszöntés – welkomswoord 

• Gyülekező ének MRÉ 457 – Tudom, hogy Jézus él (‘k Weet dat mijn Jezus leeft) 

• Előfohász, apostoli köszöntés – Votum, groet 

• Ének – Zingen 103. Zsoltár (Psalm 103): 1, 5 – Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet 

• Lekció – Schriftlezing  1 János 3: 1-17 (1 Johannes 3: 1-17) 

• Bűnvalló imádság 

• Feloldozás - Genadeverkondiging 

• Ének – Zingen 32. Zsoltár (Psalm 32): 1 – Ó, mely boldog az oly embert éltébe’ 

• Imádság 

• Ének – Zingen MRÉ 384: 1,2, 3 - Hozzád Jövök, ó Mesterem (LvdK 624 – Ik zeg het allen 

dat Hij leeft) 

• Igehirdetés – Verkondiging – János 5: 24-25, 1 János 3: 14 – Halálból az életbe 

• Ének MRÉ 238: 2, 5 – Jézus él, mi is élünk (LvdK 641 – 1,4 – Jezus leeft, en ik met Hem) 

• Imádság – Gebed 

• Ének – MRÉ 436: 1,2, 4 – Vezess, Jézusunk (LvdK 835: 1, 3, 4 – Jezus, ga ons voor) 

• Áldás – Zegen 

• Nemzeti Imádság – Hongaars volkslied 



’k weet, dat mijn Jezus leeft. ’k weet, dat Hij om mij geeft. 

Ik heb geen pijn, geen bitternis, Omdat Hij van mij is. 

 

Dat Hij mijn herder is, dat is voor mij gewis, 

Hij laat mij grazen in de wei, dauw drinken aan Zijn zij. 

 

Als dan de avond komt, en ’t vreugdelied verstomt, 

Zelfs in de stilte van de nacht houdt Jezus trouw de wacht. 

 

Al treed ik soms ook fout, de wereld mij benauwd, 

Op Jezus’ hart vind ik mijn rust, als Hij mijn wonden kust. 

 

Ik heb niets nodig meer, Dan deze lieve Heer, 

Het grootst’ geluk is nu al mijn: Ik mag van Jezus zijn 


